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Enige relativering ten aanzien van de
CBS-cijfers is gepast en bij alle alar-
mistische verhalen over de leegloop
van de kerken denkt Mutsaerts aan het
verhaal van de storm op het meer uit
het Marcusevangelie: “Het schip dreigt te
vergaan in de storm op zee terwijl Jezus
slaapt. “Heer, deert het u niet dat we drei-
gen te vergaan?”, zo schreeuwde een van
de leerlingen in paniek. “Heer, redt ons!”
Een statisticus zou Jezus op een heel ander
manier gewekt hebben vervolgt Mutsaerts.
Die zou gezegd hebben: “Heer, er leven in dit
land ongeveer één miljoen mensen, voorna-
melijk Joden. En dan nog een boel Grieken,
Arabieren, Romeinen, Samaritanen en al wat
niet meer. Volgens de laatste representatieve
streekproef van het CBS is het totaal aantal
christenen twaalf. En die zitten allemaal op deze
krakkemikkige boot die nog bezig is te verzuipen
ook.” Jezus lag letterlijk te slapen. Hij maakte zich
nergens druk om. Ja, Hij maakte zich wel ergens
druk om. Niet om de storm, maar om het gebrek
aan geloof van zijn leerlingen. “Hoezo ben je bang?
Ik ben toch bij je.”
“Mensen die tot geloof komen, doen dat veelal niet
op basis van argumentatie, maar nadat zij geraakt
zijn. Het geloof heeft met willen te maken, met emo-
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tie, ontroerd zijn, maar uiteindelijk ook met
het verstand.” De bisschop zegt het stellig:
“geloven is niet een kwestie van wensden-
ken, niet een doekje voor het bloeden, maar
in de allereerste plaats een kwestie van:

‘is het waar?!” Geloven is een intellectuele
uitdaging. Niet dat het geloof alleen is weg-
gelegd voor intellectuelen. Een kind kan in
zijn onbevangenheid dichter bij de waarheid
komen dan de intellectueel die zich ernstig
gehinderd ziet door allerlei vooroordelen. Feit
blijft dat het geloof staat of valt bij de juist-
heid van de beweringen.”

Met verwijzing naar het verhaal van de barm-
hartige Samaritaan legt mgr. Mutsaerts uit:
“Vrijwilliger zijn, komt neer op het vervullen
van een taak om het geloof waar te maken.
De wil van God is geen kwestie van raad-
selachtige theorieén en filosofieén, maar te
doen wat voor de hand ligt, dingen waarvan
je eigenlijk allang weet dat het goed is om

te doen. Maak gewoon werk van je geloof.
Dat werkt; dat werkt aanstekelijk. En het

is hard nodig in een wereld die verhardt.”
Vrijwilligers doen volgens hem goed en dank-
baar werk en dat waardeert hij.

—HE.
o8

!

y

Procesbegeleider Bart Jansen koos in zijn lezing een psychologische
benadering om het thema 'ont-moeten omdat het vrij-willig is' te duiden.
Aspecten als bewustzijn, waarneming, motivatie en gedrag werden in

en met de zaal gedemonstreerd. “Onze houding is vaak ‘ik heb gelijk,

zo is het,” legt Jansen zijn publiek uit als hij het onderwerp van fusies
aansnijdt. “Dan zijn we geneigd te denken in termen van winnen en verlie-
zen. Daarbij kijken we allemaal door een eigen bril waarmee we de ander
beoordelen. Het is maar de vraag of we de ander daarmee recht doen.”

Ten aanzien van de motivatie waarschuwt hij op de ‘dubbele bodem’ van

de vrije wil: “wil ik mijn eigen wil of Gods wil nastreven?” Om Christus na

te volgen wijst Jansen op voorbeelden van Maria en Jezus zelf. “Als we ons

bewust zijn van de oorsprong van ons gedrag, wordt de realiteit beter zicht-

baar en krijgt het perspectief. Ten aanzien van de Nieuwe Parochies stelt hij
dan ook voor Christus tegenwoordig te stellen en de sacramenten te vieren.
“Christus navolgen betekent Zijn wil te doen,” besluit Jansen. “Dat houdt in
dat we onze roeping volgen en ons kruis op ons nemen.
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Workshops

In de tien workshops werden een aantal thema's rond de vorming van

Nieuwe Parochies concreet.

In de workshop ‘Een bestuur (be)stuurt’ verkenden de deelnemers

samen de (on)mogelijkheden van het besturen van een Nieuwe
Parochie. Samen met procesbegeleider Co Broekhuizen gingen zij in op
de fundamentele taak van de parochie en de rol die een bestuur daar-
in speelt. De fasen van het fusieproces werden doorgesproken even-
als de manier van werken van het bestuur als de Nieuwe Parochie
eenmaal gevormd is. “Er was gelegenheid voor vragen tussendoor en
mensen brachten hun eigen ervaringen in,” vertelt Broekhuizen. “Dat
gaf veel herkenning en bemoediging.”
Marie-Jeanne Zuidervaart hield een workshop voor parochievrijwil-
ligers: “Nadenken over de vrijwilligers in de parochie is de basis
voor alles wat er gebeuren kan in de vrijwilligerszorg.” Zeker in de

dynamiek van parochiefusies moet je vrijwilligers volgens haar nooit
laten zwemmen: “De vrijwilligerszorg vraagt veel tijd en prioriteit
van pastorale team en het bestuur.” In haar workshop kwamen 5
B’s als kapstok aan de orde: binnenhalen, begeleiden, belonen,
behouden (voorwaardenscheppend) en (goed)beéindigen.

In de workshop Communicatie werd aan de hand van een commu-
nicatiemodel een aantal voorbeelden uit de parochies behandeld
en gingen de dertig deelnemers in deelgroepjes aan de slag
met een stappenplan voor communicatie rond een door henzelf
gekozen mijlpaal in het fusieproces. “We hebben op een heel
andere manier naar communicatie leren kijken”, was een van
de reacties aan het einde van de workshop

VERVOLG
Op basis van de ontvangen reacties kijkt het bisdom terug
op een geslaagde netwerkdag die naar meer smaakt. De
inschatting is dat met de dag in een behoefte van toerusting
en uitwisseling voorzien is. In welke vorm manier de netwerk-
dag vervolg zal krijgen, wordt momenteel onderzocht. Het
Bisdomblad houdt u op de hoogte.




Alle Nieuwe Parochie-katernen zijn als PDF-bestand
te lezen via de website w ww.bisdomdenbosch.nl
onder de rubriek ‘Nieuwe Parochie’.
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